Wandeling

Een vogel als een vlam voorlangs voorbij
valt wiegend op zijn tak en achter mij
verneem iR lokgeluidjes en getinkel
in de Raboutertronken rond de wei.
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